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Met hart en ziel

Met hart en ziel. Een mooi thema voor dit nummer van bijEen. Het 
zijn woorden die beelden oproepen van toewijding, passie, een diepe 
verbondenheid met iets dat groter is dan wijzelf. Als uitdrukking 
wordt het vaak gebruikt om aan te geven dat iemand iets doet 
met volledige inzet, waarbij er complete focus is op het doel of een 
overtuiging. Als je iets met je hele hárt doet, dan zegt dat al iets. 
Maar met je hele ziel erbij; dat gaat nóg verder. 

De ziel en Bert Keizer
De uitdrukking doet mij ook 
denken aan de gedachten 
die Bert Keizer hierover heeft 
opgeschreven, in meerdere 
publicaties. De Nederlandse arts 
en filosoof heeft zich namelijk 
verdiept in de diepere betekenis 
van de ziel. Waar komt deze 
vandaan? Waartoe dient de ziel? 
Volgens Keizer is de ziel niet 
een losstaande, onafhankelijke 
werkelijkheid, maar eerder een 
samenstelling van onze emoties, 
gedachten, verlangens en 
ervaringen. De ziel is dan een 
metaforisch begrip voor onze 
innerlijke ervaring. De ziel is niet 
iets dat boven de mens uitstijgt, 
maar juist verweven met onze 

bijEen Met hart en ziel
Met hart en ziel loof ik de Heer
Hij heeft zijn liefde over allen uitgestrekt
Met hart en ziel loof ik de Heer
Hij draagt ons leven door de tijden

- Taize (naar Lucas 1, vers 46)

lichamelijkheid. Tegelijkertijd is de 
ziel voor hem niet te vatten, alleen 
beeldend te benaderen. 

We ervaren de ziel op de 
momenten waarop we ons bewust 
worden van de diepte van 
ons bestaan. Op onverwachte 
manieren, in de grote en kleine 
momenten. Zo kunnen we onze 
ziel bijvoorbeeld ervaren in de 
liefde voor een ander, in het 
plezier van muziek, in momenten 
van stilte of in onze reflecties 
over leven en dood. Een aardige 
benadering denk ik. Maar wat 
de ziel ook is, het heeft zeker te 
maken met ervaring, gelaagdheid, 
met meer dan het gewóne. En met 
verbinding.

Landingsplaats
In deze tijd na Pasen en voor 
Pinksteren levert de uitdrukking 
‘met hart en ziel’ ook allerlei 
associaties op met de passie en 
vurigheid van de Geest, die wél 
van buiten komt. Ook níet te zien, 
wel te ervaren, in de grote en 
kleine momenten. Zou de ziel de 
landingsplaats zijn voor de Geest, 
wanneer deze contact zoekt met 
het innerlijk van mensen? Met 
Pinksteren komt alles samen, zou je 
kunnen zeggen: hart, ziel én Geest. 

Overgave
‘Met hart en ziel, loof ik de Heer’ 
bezingt een Taizélied samen met 
de zwangere Maria, die haar 
ongeboren kind als Godsgeschenk 

Op zoek naar foto’s die het thema “Met 
hart en ziel” verbeelden, komen we van alles 
tegen. Mensen die zich op één of andere 
wijze inzetten voor het koken voor daklozen, 
taalmaatje zijn, bezoekwerk doen, of onze trouwe 
kaartenmaaksters of mensen die steeds maar weer 
kleine of grotere taken op zich nemen. 

Met hart en ziel in een foto vangen, is lastig, dan 
is het vaak nodig om iemand specifiek te vragen 
een beeld te maken van dat specifieke thema. Dat 
is ook vakwerk en we hopen dat voor de toekomst 
nog beter te doen. Maar als u / jij die talenten hebt 
of misschien wel mee wilt denken, dan horen we dit 
graag. In het hoofdartikel worden we meegenomen 
door onze predikant Irene Pluim en we lezen woorden 

als toewijding, passie, verbondenheid, en hartstocht.
Het College van Kerkrentmeesters informeert ons 
over de jaarrekening en over de toezeggingen van 
de actie Kerkbalans. Dankbaarheid is er maar ook 
aandacht voor oplopende kosten. Ook leest u in 
verschillende teksten over het komen en gaan van 
vrijwilligers. Wij worden uitgenodigd na te denken 
over onze talenten en op welke wijze eenieder een 
kleine of wat grotere bijdrage zou kunnen leveren. De 
redactie hoopt dat u met plezier deze bijEen leest en 
bekijkt.

Hannie Luiten

Coverfoto: Kunstroute Feest van de Geest, Steenwijk 
2019

Van de redactie

>>
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ervaart. Het is een eenvoudig, 
maar krachtig lied dat totale 
overgave uitdrukt. En zoals dat bij 
Taizémuziek hoort, ze wordt
in (eindeloze) herhaling gezongen 
en dit korte lied zelfs in canon. 
De toewijding krijgt in dit lied zo 
een diep spirituele laag. Er wordt 
verbinding gezocht en gevonden 
met de Ander, die zich niet alleen 
buiten mensen bevindt, maar juist 
ook verweven is mét mensen. Het 
kind dat Maria onder haar hárt 
draagt, laat haar zíel branden van 
dankbaarheid en verlangen. 

Waar zich onze ziel ook bevindt. 
Waar de ziel gaat méédoen, in 
taal of gevoel (of geloof), blijkt 
er intensieve betrokkenheid. Er 
is bevlogenheid, hartstocht. Als 
de ziel mét het hart oploopt is 
er passie en geen ruimte voor 
passiviteit. En laat de Geest maar 
waaien!

Irene Pluim
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Inspiratie

Op zaterdag 29 maart organiseerden we als predikanten een 
retraitedag in de Oude Kerk. Een dag vol bezinning, ontmoeting, 
zingen en creativiteit. We zijn bezig geweest met bijbelverhalen en 
gedichten, hebben samen gegeten en gewandeld. Geweldig dat zo’n 
mooie groep mensen meedeed. Voor herhaling vatbaar, begrepen we 
óók van de deelnemers.

En op woensdag 30 april is het zover: dan reist een 
groepje van vijf mensen uit onze gemeente af naar 
de Kirchentag in Hannover: vijf dagen vol workshops, 
lezingen, concerten en vieringen – over allerlei actuele 
kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen. Thema 
is dit jaar: mutig – stark – beherzt. Drie woorden die 
ons richting willen wijzen in onze tijd. De woorden 
zijn ontleend aan 1 Korintiërs 16, vers 13 en 14: Wees 
waakzaam, moedig en sterk, en doe alles wat je doet 
met liefde, vanuit je hart. 

Na afloop hopen we iets van de opgedane inspiratie 
te delen. In het logo van de Kirchentag zijn de drie 
woorden in een mond gezet. En zo zet het ons stil bij 
een uitdaging van nu: hoe spreek je met elkaar over 
alles wat ons bezighoudt? Hoe ga je het gesprek aan 
met mensen die er anders in staan? Hoe kom je in 
verzet? En hoe blijf je in verbinding? 

In één van de achtergrondartikelen bij de Kirchentag 
las ik een omgekeerde wijsheid: zwijgen is zilver, 
spreken is goud. Met als toevoeging: dialoog is 
diamant. 

Ik vind het een voorrecht van mijn werk om zoveel 
momenten van inspiratie samen met anderen te 
mogen ervaren en delen.

Martine Nijveld

Maaltijd vieren

Twee keer per jaar vier ik, gewoon op een donderdagavond 
de Maaltijd met bewoners, omwonenden, belangstellenden 
en vrijwilligers in de Sonnenberg. Ik vind het altijd mooie 
bijeenkomsten. Ze zijn mij dierbaar. 

Met veel aandacht en 
zorgvuldigheid wordt de grote 
tafel, waar we omheen zitten 
gedekt. Kaarsen, brood en beker 
krijgen hun plek. De paaskaars 
brandt, er wordt gezongen, de 
bijbel gaat open. Het is voluit 
kerk op zo’n moment en vanuit 
verschillende geloofstradities wordt 
er betrokken meegevierd. 

Ik merk steeds ook hoe er 
behoefte is aan deze kring, aan dit 
samenzijn. In alle kwetsbaarheid 
zijn we bij elkaar. Want de 
Sonnenberg is niet voor niets het 
nieuwe thuis. En dan is het mooi 
dat er activiteiten zijn waarbij óók 

de ziel wordt aangesproken. 
Voor mijzelf is het soms kiezen 
of ik de oude bewoordingen 
gebruik, bekend bij de mensen die 
veelal op leeftijd zijn en waarbij 
vertrouwdheid belangrijk kan 
zijn. Of juist nieuwe woorden en 
beelden, die zeker ook beleving 
kunnen oproepen. Maar het ritueel 
van de Maaltijd, het delen van 
brood en beker spreekt hoe dan 
ook een eigen taal. En er komen 
vast herinneringen naar boven, 
van het breken en delen toen en 
daar. En hopelijk komt er ook naar 
boven dat God een metgezel is, 
een reisgenoot in het leven. Ook 
nu, ook daar. 

Binnenkort vier ik de Maaltijd 
in nóg kleinere kring. Maaltijd 
van verbondenheid. En daar zal 
gelden dat weinig woorden veel 
kunnen zeggen. Dat het ritueel, 
en dat een zorgvuldig gekozen 
beeld, vertrouwen mag geven 
en opwekken. Mooi hoe we in de 
kerk wat in handen hebben, ook 
als alles je soms bij de handen 
afbreekt.

Irene Pluim
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In memoriam

Klazina Johanna Puttenstein-Meulenbelt, 25 maart 1934 – 26 januari 2025
Ineke werd beschermd opgevoed in het vrolijke Brabantse leven. Ze hield van schoonheid, kon in haar werk 
en thuis goed organiseren. Met Johan, die in 2023 ook in de Sonnenberg overleed kreeg zij twee kinderen. 
De dankdienst voor haar leven werd gehouden op 6 februari in de Dorpskerk in Rheden, waar zij voor hun 
verhuizing naar Oosterbeek lang betrokken waren en waar Johan zo vaak het orgel had bespeeld. We zongen 
liederen die haar dierbaar waren, er klonken woorden uit de berijmde psalm 4, die ook boven haar rouwbrief 
stonden: Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis.  Alleen bij U ben ik geborgen. Gij 
doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig thuis. We vertrouwden Inekes lichaam toe aan de aarde 

op begraafplaats Heiderust in Rheden. Ineke werd 90 jaar. (IMP)

Bewaar in Uw liefde hen die wij hier gedenken

Harma Anje Ormel – Enter, 8 november 1931 – 1 februari 2025
Harma was een bijzonder mens, genoot van mooie gesprekken en waardevolle contacten en stond altijd voor 
iedereen klaar! Ook heeft ze veel voor de kerk betekend. Haar roots lagen in Winsum, waar ze altijd graag 
naar terugkeerde, ook sprak ze graag Gronings, haar moedertaal. In het ziekenhuis in Bennekom volgde ze de 
opleiding tot verpleegkundige, een vak waar ze veel voldoening uit haalde én waarin ze haar liefde voor de 
medemens kwijt kon. In de Vredebergkerk werd met warme verhalen afscheid genomen van Harma. Daarna 
is Harma begraven in Winsum bij haar eerste man Rienk en bij haar ouders. Bij het graf werd “U zij de glorie” 
gezongen. Moge haar gedachtenis tot zegen zijn voor wie met haar verbonden waren. (TdR) 

Wilhelmina Bunschoten – Buddingh, 22 februari 1934 – 1 februari 2025
Wil werd geboren in Rheden, verhuisde later naar Heveadorp en ten slotte naar Oosterbeek. Met plezier en 
passie werkte zij in de (bejaarden)zorg en bracht zij warmte en samenhang in het gezin, intens verbonden met 
haar man Jaap. Wil had een kort ziekbed. Na een mooie week waarin zij zelf de regie in handen had en helder 
van geest was, heeft zij afscheid genomen, zo kon er op haar rouwkaart staan. Evenals woorden uit psalm 127, 
haar trouwtekst die een leven lang was meegegaan: Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de 
bouwlieden daaraan. Haar afscheid vond plaats in de ontmoetingsruimte van natuurbegraafplaats Konings-
akker. Daar klonken de verhalen over haar leven, wie zij was en zijn kon, ook voor de kleinkinderen. En werd zij 

aansluitend op de akker aan de aarde toevertrouwd. Wil werd 90 jaar. (IMP)

Magchelina Maria Cornelia Spaans, 24 juli 1928 – 8 februari 2025
Op 8 februari overleed Lien Lock-Spaans, 96 jaar. Samen met kinderen en kleinkinderen namen we afscheid 
van haar in Het Schild, waar ze de laatste jaren woonde. Lien was getrouwd met Derk-Jan Boelkens. En later 
met Wim Lock. Een tengere vrouw met een enorme drive. Ze ging graag naar de vieringen in de Vredeberg-
kerk. En toen dat niet meer ging, volgde ze de vieringen online. Haar werkzame bestaan lag in de uitvaartzorg 
in Den Haag/Scheveningen. Toen ze jong weduwe werd, wist ze tegelijk dat het leven óók doorgaat. Altijd weer 
probeerde ze te kijken naar wat kon. Met de kracht van de woorden boven de rouwbrief: Gods goedheid is te 
groot voor het geluk alleen, zij gaat in alle nood, door heel het leven heen. (MN)

Gerrit Elijzen, 27 april 1933 – 11 maart 2025
Gerrit was een echte Oosterbeker, hield van het dorp en van sociale contacten én de verbondenheid binnen 
het gezin. Jarenlang in trouw verbonden met Cornelia, die in 2018 overleed. De oorlogstijd maakte Gerrit heel 
bewust mee en het ‘nooit meer’ droeg hij toen hij ouder werd verhalend over. ‘Een engel zal je dragen’ stond er 
boven de rouwkaart. Woorden uit psalm 91 die ook klonken bij zijn afscheid en steeds terugkeerden op schar-
niermomenten. De dankdienst voor zijn leven was in de Oude Kerk, waar hij zelf jarenlang koster was. Geïnte-
resseerd, verantwoordelijk, betrokken, eigenzinnig, vol humor. ‘Na een lang leven vol liefde en zorgzaamheid’ 
verwoordden de kinderen. Gerrit werd 91 jaar. Zijn lichaam werd in familiekring aan de aarde toevertrouwd op 

de begraafplaats in Rozendaal. (IMP)

Peter Mulder, 1 april 1929 – 14 maart 2025
De vroege jeugd van Peter was in Nederlands-Indië, hij groeide later op in Oegstgeest. Met Hella, die in 2020 
overleed was hij bijna zeventig jaar samen. In de Oude Kerk werden vanuit verschillende perspectieven verha-
len verteld over zijn leven, waarin hij voor zijn werk ook veel gereisd had. Het bepaalde en verruimde zijn den-
ken. Woorden klonken uit het wijsheidsboekje Prediker, dat Peter erg aansprak; in het filosoferen, doorvragen, 
discussiëren, zoeken naar woorden en beelden voor de Ene, Mysterie. En naar iets van duiding en structuur in 
het leven zelf. ‘Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is, en dat van dit geheimenis God begin en 
einde is’ stond er boven de rouwkaart. Het is mooi geweest kon Peter zeggen. ‘Verdrietig en dankbaar om zijn 

lange avontuurlijke leven’ verwoordden de kinderen. Peter werd 95 jaar. (IMP)
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UITVAARTVERZORGING

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten in de regio

Voor meer informatie over onze dienstverlening 
kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Telefoon 026-333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl   
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

Utrechtseweg 220, 6862 AZ  Oosterbeek (hoofdkantoor)
Kamperdijklaan 6, 6866 BR  Heelsum

Generaal Foulkesweg 50, 6703 BT  Wageningen

24-uurs opbaarkamers in Oosterbeek en Wageningen

Berendsen Schilderwerken biedt o.a. de volgende services:
- Buitenschilderwerk - Binnenschilderwerk
- Beglazing/ glaszetten - Behangen
- Wandafwerking - Houtrot sanering
- Restauratie-werken - Spuitapplicatie
- Periodieke controles 

Strodorpsweg 7, 6861 EN Oosterbeek, Tel. 026 3342520
 info@berendsenschilderwerken.nl

DE IJZERWARENHANDEL

Oosterbeek:
Weverstraat 15,
Tel. 026-333 22 52

Velp:
Hoofdstraat 200
Tel.: 026-361 89 95

Voor sieraden en reparaties

Con Vogel
Sieraden - atelier

Paul Krugerstraat 46 - 6861 CV Oosterbeek
Tel.: (026) 334 13 21

BEHANG | GORDIJNEN

RAAMDECORATIE

TAPIJT | LAMINAAT

PVC VLOEREN | VINYL

Utrechtseweg 76 | 6862 AN Oosterbeek
Telefoon (026) 33 33 435

E-mail vantuil@colorsathome.nl
www.colorsathome-oosterbeek.nl

Ariese Vastgoed-
onderhoud B.V.
Bij ons kunt u terecht voor 
vakmanschap op gebied van:
•  Binnen- en buitenschilder-

werk
•  Restauratie/renovatie en 

reparatie
• Glaszetten
• Behangen (ook vliesbehang)
• Spuitwerkzaamheden
 06 48620382
 info@arieseonderhoud.nl
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Neem contact op met de secretaris van 
de Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de contactgegevens



 7 bijEen

Met hart en ziel

Een moeilijke, wat ouderwetse 
titel, waarover ik een gesprek 
aanga met Dineke de Graaf, die 
sinds 2012 in Oosterbeek woont 
en lid is van onze gemeente.
Met hart en ziel: van binnenuit. 
“Je doet iets met overtuiging of 
uit liefde; in ieder geval sta je 
achter datgene wat je doet of 
gaat doen”, zegt Dineke.

Komt er bij jou bij “met hart en 
ziel” ook iets boven wat met Pink-
steren te maken heeft?
“Nee, helemaal niet, ik denk dat 
het met je opvoeding te maken 
heeft. We waren niet zo met 
Pinksteren bezig. Het is logisch 
dat je dingen voor anderen doet 
omdat je zo bent opgevoed. Je 
doet het uit liefde.”

Dineke heeft dat altijd gedaan, 
ook op andere plekken in de 
wereld waar ze gewoond heeft. 
Bijvoorbeeld: ondersteuning van 
ouders, mogelijkheden bieden aan 
kinderen. Ze woonde onder andere 
in Nieuw-Zeeland en Nigeria. 
Op al die plekken heeft ze zich 
beziggehouden met de mensen om 
zich heen.

De vader van Dineke werkte bij 
het onderwijs, haar moeder kwam 
van een boerderij, dus het was 
heel logisch dat er na de oorlog 
aangepakt moest worden. Dat is 
voor Dineke zo gebleven; ze pakt 
altijd dingen op, omdat ze nodig 
zijn en omdat ze het leuk vindt. Zo 
is ze net gestopt met het zijn van 
taalmaatje voor mensen die vanuit 
het buitenland naar Nederland 
komen en de taal moeten leren.

Heeft het jou ook iets opgeleverd?
• Je leert andere mensen kennen, 

krijgt nieuwe, andere inzichten
• Je wordt er bescheiden van
• Je leert nieuwe dingen

Ook draait ze mee met de groep 
die wil “koken voor daklozen.” 
Daarnaast is Dineke ook een 
trouwe verzorgster van de 
Zondagsbrief. Ook dat is voor 
Dineke heel logisch. Ze zaten in 
nood en omdat Dineke toch een 
secretaresse-diploma heeft, is ze er 
meteen ingestapt.

“Ik probeer de dingen die ik 
doe altijd met hart en ziel te 

doen, anders moet je er niet aan 
beginnen. Ze leveren momenten op 
in je leven die je als heel bijzonder 
ervaart.” Tot slot zegt Dineke: “God 
is om je heen als een cirkel die je 
niet kan doorbreken.” 

Een mooi beeld. Ik hoop dat velen 
van ons het zo ervaren. Dank je 
wel, Dineke!
                                             
Opgetekend door Joke Weening

G
em

eenteleden aan het w
oord

Met hart en ziel kaarten maken

Om de twee weken, op donderdagmiddag komen 
vier vrouwen naar de Vredebergkerk om samen 
kaarten te maken. 

Een beetje fröbelen: knippen, plakken en een mooie 
achtergrond uitzoeken. En onder genot van een kopje 
thee en wat lekkers wordt er uiteraard ook lief en 
leed gedeeld. Als het weer donker is, wordt er soms 
thuis bij goed licht verder gewerkt. Want ja, het moet 
er wel mooi uitzien. 

Er worden kaarten gemaakt voor geboorte, 
verjaardag, huwelijk, ziekte en rouw. De standaards 
met kaarten staan bij beide ingangen van de kerk. 
Regelmatig staan de kaartenmaaksters zondags in 
de balkonzaal. De opbrengst van de kaarten gaat 
naar het Orgelfonds.

Vindt u het leuk om ook af en toe bij hen aan te 
sluiten meldt u dan aan bij Roelien Touwen.
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Zondag 8 juni: Pinksteren in de kerk én op het plein

Op donderdag 29 mei is iedereen 
welkom in de Oude Kerk voor 
een korte viering om 9.30 uur. Ná 
deze viering is er koffie en thee en 
ontmoeting (en hoe mooi zou het 
zijn als we dat – net als vorig jaar 
- buiten kunnen doen). Er is geen 
kindernevendienst, maar natuurlijk 
zijn ook de kinderen welkom. En 
voor wie de viering dan toch te 
lang duurt, zal er van alles te 
doen zijn: tekenen/kleuren/lezen/
puzzelen.

Velen zullen bekend zijn met 
de oude traditie van het 
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en Hemelvaartsdag en dauwtrappen

‘dauwtrappen’ op Hemelvaartsdag. 
In dat kader nodig ik u/jou uit 
om al eerder te komen, om 8.30 
uur, voor een korte wandeling. We 
lopen door de uiterwaarden, in 
stilte of wat pratend. We zijn om 
9.15 uur terug bij de Oude Kerk 
voor de viering. Belangstelling? 
Laat het mij even weten of kom 
gewoon naar de kerk. Mocht 
het ‘water bij bakken uit de 
hemel komen’, dan vervalt deze 
wandeling.

Martine Nijveld

Pinksteren, feest van de Geest, van enthousiasme en naar buiten 
gaan, van samen en nieuw elan, van ‘nu is het tijd voor óns om op te 
staan’.

Ná de viering in de Vredebergkerk 
zijn we welkom op het plein 
voor de Bernulphuskerk voor de 
jaarlijkse pinkstermanifestatie, 
georganiseerd door onze Raad 
van Kerken: buiten op het plein, 
gewoon aan de straat, in het 
midden van de gemeenschap, 
met mensen uit de andere 
kerken en misschien ook wel 
met voorbijgangers. Er is ruimte 
voor goede woorden, voor 
vrolijke pinksterliederen en voor 
ontmoeting.

En graag roep ik iedereen op: kom 
in de kleur van de Geest: in rood, 
oranje, geel. Een rood kledingstuk 
of een vurig accent op uw kleding, 
rode oorbellen, kleurige schoenen. 
Gebruik uw geestkracht en 
fantasie. Want Pinksteren mag 
zichtbaar worden aan en in ons 
mensen – in ons zijn en in ons 
doen.

Zomerviering

De jaarlijkse traditie van een gezamenlijke 
zomerviering met de geestelijke verzorging van Pro 
Persona zal dit jaar plaats vinden op zondag 22 juni 
om 10.30 uur in de Opstandingskerk te Wolfheze. 
Voorganger is mevrouw M. van Someren.

Overstapviering

Op zondag 29 juni is de overstapviering: kinderen 
uit groep 8 gaan een grote stap zetten: van groep 8 
naar middelbare school, van kindernevendienst naar 
tienergespreksgroep of ook van Wiebers naar Blue. 
Wij gaan die stap vieren mét hen. Er stapt dit jaar 
een flinke groep over. De voorbereiding van dit mooie 
moment doen we met de kinderen en hun ouders/
verzorgers samen. En dat is altijd weer een feest. We 
doen het dit jaar onder het thema ‘op reis’.
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Kerklunch

Op dinsdag 20 mei is de laatste 
kerklunch van dit seizoen. Dit keer 
weer met een spreker.
Mariëlle Kempen van de Tuin 
de Lage Oorsprong komt ons 
vertellen over deze mooie 
tuin, waar rond deze tijd vaak 
bruidsparen te vinden zijn.
Op hun website staat: Er is 
veel te doen en te ontdekken 
in Tuin de Lage Oorsprong. 
Naast de wisselende exposities 
is er elke zondag een gevarieerd 
programma met musici die het 
ontdekken waard zijn. Kinderen 
vermaken zich eindeloos met 
houten bootjes op het water of 
in het groene labyrint. En in de 

oranjerie kun je altijd terecht voor 
goede koffie en een (h)eerlijk stuk 
taart. 

We verheugen ons op de lezing. 
We beginnen om 11.00 uur en 
vanaf 12.00 uur gaan we met 
elkaar lunchen.

U bent vanaf 10.45 uur welkom. 
Aanmelden kan tot en met 18 mei 
bij Rike van den Berg (026 3341387 
of vandenbergrike92@gmail.com). 
Wilt u opgehaald worden, laat dit 
Rike ook weten.

Kathy Jansen

A
ctiviteiten

Zin op Zondag

Ook deze zomer organiseert de werkgroep ‘Zin op 
Zondag’ vier middag-concertjes in de Oude Kerk 
op 11 mei, 1 juni, 13 juli en 10 augustus van 17.00 
tot 17.30 uur. We worden we muzikaal verrast door 
verschillende ensembles.

Zondag 11 mei speelt het AtHok ensemble, 10 
muzikanten op klarinet, fluit en piano o.l.v. de 
enthousiaste dirigent Kees van der Harst.
De toegang is vrij met een collecte bij de uitgang die 
bestemd is voor het onderhoud van de Oude Kerk 
en de onkosten. Het afgelopen jaar konden we het 

mooie bedrag van € 750 schenken aan de Stichting 
Vrienden van de Oude Kerk.

Via de zondagsbrief, beamer en de website zullen we 
u op de hoogte houden van de concertjes.

We hopen velen van u deze zomer hierbij te 
ontmoeten!

Een muzikale groet van de werkgroep ‘Zin op 
Zondag’.

Feestelijke avond voor de hele gemeente!

Het wordt een avond om te lachen, 
te zingen, elkaar te ontmoeten, 
mét een drankje en hapje. 

Net als een paar jaar geleden 
verwelkomen we de theaterman 
Kees Posthumus. In de loop van 
de jaren schreef hij vele liedjes, 
op bekende en nieuwe melodieën. 
Deze komen samen in een vrolijk, 
ontroerend kleinkunstprogramma, 
dat de Bijbel doorloopt van 
Genesis tot en met Openbaringen. 
Begeleid op accordeon en piano 
door Juul Beerda zingt Kees zowel 
poëtische als cabareteske liedjes, 
meezingers en gospels, Ierse 
kroegliedjes en musicalrepertoire. 

Allemaal vertellen ze de verhalen 
van God en mensen. Adam en Eva 
kunnen zomaar verliefd worden 
op melodie van ‘Summernight’ uit 
Grease. Jona kan zijn avonturen 
beleven op de tonen van een Ierse 
evergreen ‘The wild rover’. Het 
Hooglied vindt vertaling in een 
liedje uit de musical Foxtrot. 

Op de website komt een opgave 
formulier en in de Vredebergkerk 
komen dozen om uw opgave in te 
deponeren.

Wees erbij, wees welkom! 
Leen van Doorn en Irene Pluim

Met een energieke, vrolijke en interactieve voorstelling én 
(waarschijnlijk) een korte pubquiz, bouwen we een feestje op vrijdag 
13 juni. Omdat we sámen gemeente zijn.
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Wij delen geloof, wij delen de hoop,
die wij ontvangen van God. 
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak
en niemand kwam iets tekort.
Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf
totdat het een overvloed wordt.

- Kerk in Actie, Matthijn Buwalda 

In de kerk delen we ons geloof tijdens de vieringen. 
Daarnaast delen we samen de zorg voor ons als 
kerkelijke gemeente. Het organisatorische, het 
omzien naar elkaar, het kerk-zijn naar buiten is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid en is onderdeel 
van onze geloofsgemeenschap. 

In onze kerkgemeenschap zijn veel vrijwilligers 
actief, voor en achter de schermen. En zoals u weet 
zijn er altijd weer mensen die graag hun stukje 
vrijwilligerswerk willen overdragen aan anderen.

In de Kerkgroep Diaconaat zijn de laatste tijd een 
aantal wisselingen geweest. Namens de diaconie 
hebben we afscheid genomen van Jantien Ruisch 
en Teus van Eck. Beiden al jaren een vertrouwd 
gezicht bij het afkondigen van de collectes tijdens de 
vieringen. Teus was daarnaast ook op oprichter en 
lange tijd verbonden aan de werkgroep Groene Kerk. 
Ook van de collectant Gé van den Berg hebben we 
afscheid genomen.
 
Er zijn meer diaconale activiteiten te noemen waar 
vacatures zijn. Het koken voor daklozen in het 

Kruispunt in Arnhem is een mooie activiteit waar 
behoefte is aan nieuwe kookvrijwilligers. Een andere 
kleine taak is collecteren tijdens de dienst en even 
helpen na afloop. Of helpen bij het Avondmaal. Wie 
biedt zich aan? 

U ziet, er zijn handen nodig om alle taken te 
vervullen. Niet alleen bij de diaconie maar ook bij 
andere kerkgroepen. Want alleen zo delen we de 
lasten, delen we de verantwoordelijkheden en laten 
we zien dat we samen kerk zijn. 

En tot slot, vanuit Wolfheze bereikte ons 
onderstaande oproep.

Jannie van Doorn

Gezocht: Vrijwilligers Pro Persona

Veel cliënten van Pro Persona 
Wolfheze vinden het fijn om op 
zondagochtend een viering mee te 
maken. Ze beleven er bezinning, 
verdieping en verbondenheid. 
Ieder is er welkom zoals hij of zij is. 
Het samen menszijn staat centraal, 
niet de psychiatrische aandoening. 

De vieringen bij Pro Persona 
hebben elke week een ander 

karakter. Er zijn afwisselend 
humanistische, algemene, 
natuurreligieuze en oecumenisch-
christelijke vieringen. Alle 
bijeenkomsten hebben een open 
en toegankelijke sfeer.

Het team geestelijke 
verzorging zoekt vrijwilligers ter 
ondersteuning. Als cliëntbegeleider 
begeleid je cliënten die slecht ter 

been zijn naar de viering. Samen 
met drie of vier andere vrijwilligers 
ben je eens in de zes weken aan de 
beurt, van 9.45 uur tot 12.00 uur.

Heb jij interesse? Bel of mail met 
Taco Bos (t.bos@propersona.nl, 
026 4833133) of Eline Valkenburg, 
(e.valkenburg@propersona.nl)
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Viering van de Maaltijd in de Sonnenberg en Het Schild

Het is een goede gewoonte om 
twee maal per jaar de Maaltijd 
te vieren met bewoners en 
andere belangstellenden in 
verzorgingshuizen. In kleine kring 
de Maaltijd vieren is dit altijd een 
bijzondere en mooie ervaring.
Voor mensen die niet meer kunnen 
deelnemen aan de Maaltijd in 
de kerk of een verzorgingshuis in 
een kring kan het ook individueel. 
Vraag uw predikant naar de 
mogelijkheden.

Jannie van Doorn
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Toekomststoel

In de kerkdienst op zondagmorgen 30 maart wordt de 
kerkenraad een toekomststoel aangeboden. Leen van Doorn: “Een 
toekomststoel? Wat moet je je daarbij voorstellen? Nu simpel: voor 
Sint-Nicolaas staat altijd een sinterklaasstoel klaar en mijn oma zat 
vroeger in haar omastoel. Dan zie je de persoon, en kun je aandacht 
geven aan Sinterklaas, aan je oma.”

Kinderen in Colombia weerbaarder maken

Het collectedoel Van ZWO voor het tweede kwartaal van 2025 is 
een project van Kerk in Actie voor kinderen in achterstandswijken in 
Colombia. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 

In Bogotá zet een stichting zich in voor kinderen en 
jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. 
De medewerkers bieden hun een veilige plek en een 
toekomst. De kinderen leren samenwerken, conflicten 
oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te 
voorkomen en leren wat hun rechten zijn.

Het centrum is voor honderd kinderen en jongeren 
een veilige haven temidden van een omgeving vol 
armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen 
leren prachtige producten van papier maken 
(filigraan) en leren groenten verbouwen in de 
moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder 
jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een 
half jaar volgen, waarin ze leren koken met gezonde 
Colombiaanse producten. Ook tienermoeders vinden 
hier hun plek.

De medewerkers vormen een soort tweede familie 
voor de kinderen en blijven hen trouw tot hun 

volwassenheid. Velen blijven zich later inzetten voor 
de stichting. De positieve herinneringen die ze samen 
opbouwen inspireren en gaan hun leven lang mee.  
     
Bas van Helden

“En dus op de toekomststoel zit: 
... de toekomst! Wanneer die stoel 
erbij is, geef je vanzelf aandacht 
aan de toekomst. En liefst een 
mooie, duurzame toekomst. 
De toekomststoel rouleert bij onder 
andere politieke partijen in de 
Tweede Kamer en heeft een plek 
bij gemeenteraden.”

Cathrien Batterink, voorzitter van 
de kerkenraad, neemt de stoel 
graag in ontvangst en zegt daarbij 
dat de kerk deze stoel graag wil 
bijschuiven aan de vergadertafels. 
Wij beseffen dat we als individu 
maar ook als kerk de zorgplicht 
hebben voor de generaties na ons, 
niet alleen dichtbij maar ook veraf. 
Zij spreekt de wens uit dat het 
een reizende stoel zal worden en 
ook zal aanschuiven bij andere 

groepen die bij elkaar komen.

Na de dienst wordt Wil van 
Egmond geïnterviewd. Zij is actief 
betrokken bij de organisatie 
“(Groot)ouders voor het klimaat”, 
die het idee van de toekomststoel 
hebben overgenomen. 

Bij de boekentafel vertelt ze 
over de goedgekeurde klimaat-
boeken om voor te lezen. Ook 
vertelt ze over het schrijven van 
een brief aan je kleinkinderen of 
buurkinderen. Een brief waarin je 
iets schrijft over je betrokkenheid 
bij de toekomst van onze planeet 
aarde en hoe jezelf met dit thema 
bezig bent. Ze noemt daarbij het 
boekje met opgetekende brieven.

Werkgroep Groene Kerk
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Oppas (0 tot 4 jaar) en kindernevendienst 
(basisschoolleeftijd) tijdens alle morgendiensten

Tieners: elke zondag welkom en elke eerste en 
derde zondag van de maand tienergespreksgroep

Examenstress?
Ook dit jaar heeft de kerk aandacht voor jongeren die examen gaan doen. Het bezoek en de attentie is nog 
een verrassing. We wensen alle jongeren die examen doen veel succes! We hopen dat jullie het examen met 
een mooi resultaat afsluiten. Hou nog even vol!

In de jeugdraad is nagedacht hoe we de huidige communicatie via een berichten-app 
met ouders kunnen verbeteren. We hebben ervoor gekozen om alle bestaande app-
groepen onder te brengen in één app-community. 

Wanneer je graag op de hoogte wordt gehouden over alles wat er georganiseerd 
wordt voor de kinderen/jeugd dan kunt je lid worden van de community ‘Jeugd 
Vredebergkerk’, scan daarvoor de QR-code. Daarbinnen kun je aan specfieke groepen 
deelnemen. Alle berichten zullen voortaan hier worden gedeeld: een prettige, makkelijk 
toegankelijke manier van communiceren met alle ouders en jeugdwerkers. 

Afscheid van Arie van Blue

Op 20 maart hebben we afscheid 
genomen van Arie als jeugdleider 
van Blue. Meer dan 20 jaar heeft 
hij zich met hart en ziel ingezet 
voor het jeugdwerk binnen onze 
kerk. Het begon in de Goede 
Herderkerk, waar hij startte samen 
met Peter van der Pas. Arie was 
actief bij zowel de Wiebers (8-12 
jaar) als de Blue Heaven (12 jaar 
en ouder), en later alleen voor 
Blue.

Arie heeft geholpen dat de 
Blue-ruimte in de kelder van de 
Vredebergkerk een gezellige 
ontmoetingsplek werd, compleet 
met muziek, discolampen, een bar 
en muurschilderingen zodat dit 

een warme en gezellige plek voor 
jongeren is geworden.

Arie stond altijd klaar voor 
de Blue. Hij heeft ontelbare 
vrijdagavonden gevuld met sport, 
spel, bakken, films en inspirerende 
gesprekken, paaswaken, kampen 
en nog veel meer. Ook was hij 
actief betrokken bij Roemenië-
uitwisselingen.

We zijn Arie enorm dankbaar voor 
alles wat hij voor ons jeugdwerk 
heeft betekend en wensen hem het 
allerbeste toe!

Bedankt, Arie, namens alle ouders, 
tieners en leiding!

Zomerkamp 2025

Op 21 en 22 juni is het weer 
zover. We gaan weer op 
kamp met alle jongeren die 
mee willen vanaf 8 jaar.
We vertrekken op 
zaterdagochtend en komen 
in de loop van zondag 
weer terug. We gaan 
naar een scoutingblokhut 
ergens in Nederland, 
op een locatie waar we nog niet zijn geweest. Wij 
vinden het leuk als je meegaat. Voor vragen kunnen 
jullie bellen met Eline van Roest (06 2517 89 57) 
of Henriëtte Artz (06 440 76 728), of mailen naar 
PKNoosterbeekzomerkamp@gmail.com. Opgeven kan 
via de QR-code!

KND XXL op zondag 18 mei

Op zondag 18 mei is er KND XXL, de langere 
kindernevendienst om eens goed in een thema te 
duiken. Dit keer gaat het over  ‘andere kerken’.  Er 
zijn veel meer kerken, dichtbij en wereldwijd. Welke 
ken je? Waar ben je nieuwsgierig naar? Er komen 
twee gasten die iets zullen vertellen en aan wie de 
kinderen al hun vragen kunnen stellen. De kinderen 
uit groep 6, 7 en 8 zijn weer welkom. Voor de andere 
kinderen is er kindernevendienst. En voor de tieners is 
er tienergespreksgroep.
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Toekomstgericht

In maart is de kerkenraad bijeen 
geweest voor een bezinningsdag. 
Samen hebben we nagedacht en 
gesproken over wat het voor ons 
betekent lid te zijn van een kerk, 
van deze kerk. Het is betekenisvol 
om hier naast het vaste 
vergaderpatroon ook mee bezig 
te zijn. Tijdens de middagsessie 
hebben we een start gemaakt met 
een nieuw beleidsplan.  Hierover 
hoort en leest u de komende tijd 
meer.

Op de gemeente-ochtend op 6 
april hebben wij u bijgepraat over 
waar de kerkenraad mee bezig is: 
de jeugd, de kosterswoning, het 
kerkasiel in Kampen, de VOG’s 
(verklaring omtrent het gedrag) 
die voor (bijna) alle vrijwilligers 
moet worden aangevraagd, 
de dienst ”anders vieren”, de 
bezinningsdag van de kerkenraad 
en natuurlijk was er aandacht 

V
an de kerkenraad

Ganzenbordspel

Zoals in de vorige bijEen al aangegeven zijn er in Wijk Noord en 
Wijk Zuid een aantal ontmoetingsmomenten in de wijk geweest. 
Soms gastvrij bij gemeenteleden thuis, een enkele keer in de kerk.

Op tafel lag het ouderwetse 
ganzenbord. Met elke gooi van 
twee dobbelstenen en alternatieve 
spelregels volgden onze gansjes 
een levensweg. Ganzen zijn sociale 
dieren die naar elkaar omkijken, 
die op hun vlucht slim gebruik 
maken van de wind maar soms ook 
een pauze moeten nemen. Net als 
wij in ons eigen leven. 

Wie op een afgebeelde gans 
op het bord of op een van de 
bekende plaatjes als de put, brug 
of herberg kwam, kreeg een vraag 
voorgeschoteld, die uitnodigde iets 
te vertellen over ons eigen leven, 
onze verwachtingen, herinneringen 
of voorkeuren.

Zo kreeg elke bijeenkomst zijn 
eigen kleur. Er werd gelachen, 
maar er was ook plek voor een 
traan. Er werd niet geoordeeld, 
maar naar elkaar geluisterd. Er 
was herkenning of een nieuw 
inzicht. We vulden elkaar aan, 

maar soms was stilte na een 
gegeven antwoord genoeg.

De Kerkgroep Pastoraat heeft 
alle bijeenkomsten ervaren als 
een verrijking. Mocht je naar 
aanleiding van dit verhaal ook het 
levensganzenbord in eigen kring 
al dan niet onder begeleiding 
van een van de leden van de 
Kerkgroep willen spelen, neem dan 
contact met ons op. Wij helpen je 
graag verder. 

Nanda Jansen

voor de vacatures binnen de 
kerkenraad. 

Ondertussen is Bastiaan Wind vol 
enthousiasme binnen het College 
van Kerkrentmeesters aan de gang 
gegaan. Wij zijn dankbaar met 
eenieder die zich binnen de kerk 
wil inzetten. Met elkaar kunnen we 
veel!

De komende maanden gaan we 
verder aan het werk over de plek 
van de jeugd binnen de kerk met 
behulp van de jeugdwerkadviseur 
Hanna Oosterlee.

En dan werd op zondag 30 
maart aan de voorzitter van de 
kerkenraad de “toekomststoel“ 
aangeboden. Bij alle kerkelijke 
bijeenkomsten, overleggen en 
vergaderingen zal deze stoel staan 
om ons eraan te herinneren dat 
we zorgplicht hebben voor alle 

Pastoraat

Als u dit kerkblad leest, hebben we Pasen gevierd, de opstanding 
van Jezus. Zo gaan we met een nieuwe paaskaars weer verder op 
weg.

jongeren in onze gemeente en in 
onze wereld. Een goed initiatief.

Op 22 april vergadert de 
kerkenraad weer, toekomstgericht.

Jenneke Bal, scriba
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Kerkbalans 2025

Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers hebben 
we in januari weer de actie Kerkbalans kunnen 
organiseren. Op 704 adressen is een verzoek bezorgd 
om een toezegging te doen, 425 formulieren zijn 
rondgebracht door de “lopers” en 279 zijn verstuurd 
als mail. We hebben 538 toezeggingen teruggekregen 
en hiermee kwam de toegezegde bijdrage voor 2025 
uit op ruim € 268.000. Gemiddeld per adres dus 
ongeveer € 500. In 2024 hadden we 582 deelnemers 
en totaal € 286.000, gemiddeld per adres € 491. 

Het aantal kerkleden daalde, maar de bijdrage per 
adres steeg licht. 154 deelnemers bestemden een 
deel van hun bijdrage voor de diaconie. De verdeling 
tussen kerk en diaconie is € 243.000 voor de kerk, 
€ 25.000 voor de diaconie. In de begroting van de 
kerk is rekening gehouden met een opbrengst van € 
235.000, dus we hebben alle reden dankbaar te zijn 
voor dit resultaat.

Heeft u geen toezeggingsformulier ingeleverd, 
maar wilt u wel bijdragen? U kunt uw bijdrage 
overmaken naar NL60RABO 0373 7266 86 t.n.v. CvK 
Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze onder 
vermelding van “Kerkbalans 2025”.

Jaarrekening 2024
Onderstaande sterk verkorte weergave van de 
Jaarrekening 2024 werd op 8 april 2025 in het 
College van Kerkrentmeesters vastgesteld. In mei 
wordt zij in de Kerkenraad behandeld voor definitieve 
goedkeuring en van 5 t/m 12 mei 2025 ligt zij tijdens 
de openingstijden ter inzage in het Kerkelijk Bureau. 
Geïnteresseerden kunnen dan ook een exemplaar 
aanvragen bij de penningmeester.

Het onderhoud van de Vredebergkerk vergde meer 
dan begroot was. Er waren diverse storingen en er 
werd een volledige inspectie van het dak uitgevoerd. 
De cv-installatie moest aangepast worden om te 
blijven voldoen aan de wettelijke eisen. Voor een deel 
werd hiervoor de onderhoudsreserve aangesproken. 
Er zijn deze keer geen toevoegingen gedaan aan de 
onderhoudsreserves. Het voornemen is dit te doen na 
verkoop van de kosterswoning.

De opbrengsten  uit de Actie Kerkbalans, collectes 
in kerkdiensten en giften waren alle iets hoger dan 
begroot. Dankzij de oplopende rentevoet waren de 
inkomsten uit onze financiële vaste activa twee keer 
zo hoog als begroot.

De beamers in de Vredebergkerk waren aan het 
eind van hun kunnen en zijn in 2024 vervangen. De 
aanzienlijke uitgaven hiervoor zijn opgenomen als 
investering en niet als kosten, wat leidt tot hogere 
afschrijvingskosten in de komende jaren.

Zoals misschien bekend, zijn in 2024 alle salarissen 
van kerkelijke medewerkers en predikanten verhoogd 
vanwege de inflatie, waardoor deze posten boven 
de begroting uitkwamen. In de predikanten- en 
personeelsbezetting deden zich in 2024 geen 
veranderingen voor. 

Douwe de Vries, kerkbalans
(kerkbalans@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl) en
Marianne van Helden-Welmers
(kerkrentmeester.penningmeester@pkn-oosterbeek-
wolfheze.nl)

Jaarrekening 2024
Opbrengsten en Baten
Bijdragen van leden en anderen
Opbrengsten onroerende zaken
Overige opbrengsten en baten
Totaal Baten

Uitgaven en kosten
Kosten (kerkelijke) gebouwen (incl. 
 reserveringen)
Pastoraat
Salarissen en vergoedingen
Overige uitgaven en kosten
Totaal Lasten

Resultaat
Mutaties bestemmingsreserves en 
 incidentele baten
Resultaat naar Algemene Reserve

Rekening 2024 in €
284.696
46.862
44.198

375.756

118.316

146.593
68.537
60.128

393.574

-17.818
500

-17.318
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Communicatie: Komen en gaan

In onze gemeente wisselen mensen af en toe van vrijwilligerstaken. 
Het vrijwilligerswerk biedt niet alleen de kans om nieuwe dingen te 
leren, maar ook om anderen te helpen en samen te werken. 

De Kerkgroep Communicatie is 
een voorbeeld van zo’n dynamisch 
team, waar naast elkaar leren, 
technische vaardigheden vaak 
centraal staan. Zo vertelde een 
vrijwilliger onlangs hoe zij via 
het beameren op zondag veel 
had geleerd over het maken van 
PowerPointpresentaties. 

Onlangs hebben er enkele 
wisselingen plaatsgevonden in 
de Kerkgroep Communicatie. 
Na vele jaren trouwe dienst zijn 
Anneke Kardol en Gerhard Gnoth 
gestopt met het beameren. Ook 
Andrea Gnoth heeft het beameren 

neergelegd vanwege andere 
verplichtingen in de kerk. Gelukkig 
is er versterking gekomen met 
Evelien van der Vinne bij het 
beamerteam en Theus van de 
Broek bij het camerateam. We 
zoeken nog een nieuwe beameraar. 
Heeft u interesse om eens per zes 
tot acht weken een PowerPoint 
te maken en te beameren tijdens 
de kerkdiensten? Neem dan 
contact op met Andrea Gnoth via 
communicatie@pkn-oosterbeek-
wolfheze.nl

We verwelkomen je graag in ons 
team!

Raad van Kerken

Op 4 mei 2025 is er een bezinningsbijeenkomst in de 
Bernulphuskerk. De aanvang is 18.00 uur, zodat men 
kan aansluiten bij de stille tocht, om 18.45 uur vanaf 
het plein van het Gemeentehuis. Voorgangers zijn 
ds. Annemarieke van der Woude en Toos Jurrius. De 
muzikale begeleiding wordt verzorgd door Dick van 
der Meer.

Er wordt stilgestaan bij de Nationale Herdenking. 
Men kan een lichtje aansteken en er is gelegenheid 
een witte roos neer te leggen bij een arrangement 
van steen en prikkeldraad. Er zullen liederen klinken, 
gebeden en gedichten. Er zal een tekst ter bezinning 
gelezen worden en na het oecumenisch Onze Vader 
is er de zegen. Onder het zingen van het lied: “Vrede 
voor jou” verlaten we dan de kerk en kan men 
eventueel aansluiten bij de stille tocht.

Ook dit jaar zal aansluitend aan onze eigen 
pinksterdienst op 8 juni op het plein bij de 
Bernulphuskerk de pinkstermanifestatie plaatsvinden.

Nanda Jansen

Avond voor communicatie-
medewerkers

Op woensdag 7 mei komen de 
communicatiemedewerkers bij 
elkaar voor ontmoeting, bezinning 
en voorlichting. Hebt u een 
idee hoeveel gemeenteleden op 
één of andere wijze bezig zijn 
betrokken zijn bij de verschillende 
communicatie-activiteiten? Wij zijn 
benieuwd!



Automobielbedrijf 
G. Westerhof

Jacobaweg 30
6862 HG Oosterbeek
Tel.: 026 - 333 22 27

Lebretweg 53 6861 ZZ Oosterbeek 
T: 026 334 20 37

E: vragen@autohooijer.nl

Verkoop van nieuwe en 
gebruikte auto’s, alle 
merken
Verzorging van totaal 
onderhoud van uw auto

Uw partner voor
verduurzaming

www.cornelissenbv.nl
026 - 44 33 644

W. Klaassen & Zn. B.V. Benedendorpsweg 121, 6862WE Oosterbeek 
026-333 54 41 www.w-klaassen.com

TUINONTWERP - AANLEG ON-
DERHOUD - BESTRATING

DEALER SERVICE DEALER

026 334 1047 www.libris.nl/meijerensiegers

Meer informatie? Ga naar www.dudokstudios.nl

 www.oudekerkoosterbeek.nl

Stichting Vrienden 
Oude Kerk 

- WORD VRIEND -

mobiel 0611 223759
vast 026 8811166
Weverstraat 134

6862 DT Oosterbeek
info@wandelhoveniers.nl
www.wandelhoveniers.nl

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de secretaris van de Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de contactgegevens

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de 
secretaris van de Kerkgroep 

Beheer

zie p. 19 voor de 
contactgegevens

Uw advertentie 
hier? 

Neem contact op met 
de secretaris van de 
Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de 
contactgegevens



Heer, raak mij aan met uw adem,

reik mij uw stralend licht,

wijs mij nieuwe wegen,

geef op uw waarheid zicht.

Lied 981: 1
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Hemelvaartscollecte, donderdag 29 juni voor het Bio 
Vakantieoord: Op vakantie mag je onbeperkt jezelf 
zijn
Wat is normaal en wat is niet normaal? Bij het Bio 
Vakantieoord doet het er niet toe. Hoe je lichaam 
ook werkt, hier zijn de ingrediënten aanwezig voor 
een heerlijke vakantie met elkaar. Dankzij de vele 
aanpassingen en hulpmiddelen kan hier iedereen 
met alle activiteiten meedoen. Elk kind telt evenveel 
mee en gezinnen gaan hier een onvergetelijke tijd 
tegemoet.

Pinkstercollecte Myanmar, zondag 8 juni voor Myan-
mar
Myanmar lijdt sinds de militaire coup die in 2021 
plaatsvond, onder voortdurend geweld en ernstige 
voedseltekorten. Het land werd eind maart ook nog 
eens getroffen door een zware aardbeving. Veel 
kinderen en jongeren zijn door al het (natuur)geweld 
getraumatiseerd, maar praten over wat je meemaakt 

is in Myanmar een groot taboe. De Raad van Kerken 
wil dit doorbreken en traint kerk- en jeugdleiders in 
psychosociale zorg, zodat zij jongeren kunnen helpen 
bij traumaverwerking. Deze getrainde vrijwilligers 
bieden ook traumahulp aan slachtoffers van de 
aardbeving. De Raad van Kerken stimuleert en 
ondersteunt ook ouders om aandacht te hebben voor 
de geestelijke gezondheid van hun kinderen.

Datum Tijd Waar Wat Informatie
elke 
donderdag

10.00 – 
12.00 

Vredebergkerk Inloophuis, kerkcafé voor ontmoeting en een 
luisterend oor

Greet Meijer

maandag 
t/m vrijdag

09.00 – 
18.00

Vredebergkerk
zij-ingang

Stiltekapel

iedere 1e 
dinsdag 

20.00 Wisselend per 
keer

Gesprekskring 30+ Hanneke Monden-
Oosterveld

11 mei 17.00 Oude Kerk Zin op Zondag Maartje Stolwijk
20 mei 11 .00 Vredebergkerk Kerklunch Kathy Jansen
18 mei 16.00 Vredebergkerk TmT: Ontmoeting met de schrijver Tom 

Middendorp: De vredesparadox
Janneke de Vries

1 juni 17.00 Oude Kerk Zin op Zondag Maartje Stolwijk
13 juni Vredebergkerk Feestelijke avond voor hele gemeente Leen van Doorn

21 en 22 juni Zomerkamp Eline van Roest

A
ge

nd
a
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Vredebergkerk
Van Toulon van der Koogweg 3
6862 EB Oosterbeek
026 3333 415

Oude Kerk
Benedendorpsweg 134
6862 WP Oosterbeek

Ds. Irene Pluim
026 8441 279
ds.irenepluim@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
 
Werkgebied: ten zuiden van de Utrechtseweg en 
adressen buiten Wolfheze en Oosterbeek. 
Vrije dag: woensdag

Ds. Martine Nijveld
06 1673 3742
ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Werkgebied: ten noorden van de Utrechtseweg en 
adressen in Wolfheze. 
Vrije dag: woensdag

Kerkelijk Bureau
026 3333 094
kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Postbus 26, 6860 AA, Oosterbeek

Bezoek: van Toulon van der Koogweg 3, 6862 EB, 
Oosterbeek; op donderdag 10.00 - 11.30 uur 

Kerkenraad
Voorzitters: mw. Cathrien Batterink 
(06 2319 6159) en dhr. Pieter Stolwijk  (06 2346 0068)

Scriba: mw. Jenneke Bal-Oosterbeek (06 2503 7321; 
scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Beheer
Voorzitter: dhr. Kas Klein (026 3336 756)
Secretaris: mw. Heleen Wiersema-Groenveld 
(06 2731 8964; kerkrentmeester.secretaris@pkn-
oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 60 RABO 0373 7266 86 t.n.v. CvK Prot. 
Gemeente Oosterbeek-Wolfheze

Kerkgroep Communicatie
Coördinator: mw. Andrea Gnoth (06 4000 4144; 
communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Diensten en Vieringen
Coördinator: vacature 
(diensten-vieringen@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Diaconaat
Voorzitter: mw. Hannie Nusselder (026 3342 296; 
diaconie.voorzitter@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Secretaris: dhr. Gerard Groot Zwaaftink 
(026 7370 410; diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 87 INGB 0004 9753 30 t.n.v. Diaconie 
Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze 

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking)
Voorzitter: dhr. Gerard Batterink (06 4235 6712; 
zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 87 INGB 0004 9753 30 t.n.v. Diaconie 
Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, o.v.v. ZWO

Kerkgroep Jeugd
Coördinator: vacature 
(jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Pastoraat
Secretaris: mw. Nanda Jansen (06 1387 4349; 
pastoraat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Vertrouwenspersoon Veilige Gemeente 
mw. Anne Veenstra (06 4280 3204; anneveenstra.
vertrouwenspersoon@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

De redactie doet zijn uiterste best om van alle teksten en foto’s de 
rechthebbende te achterhalen. Hebt u toch nog vragen, laat het de redactie 
weten.
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Komend nummer loopt van 26 juni t/m 4 september 2025. Inleveren kopij uiterlijk 
11 juni om 20.00 uur aan kerkblad@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl. De redactie behoudt 
zich het recht voor lange stukken in te korten. Giften: NL38 RABO 0373 7266 94, 
Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze Kerkblad. Redactie: Jannie van Doorn, Anneke 
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Zondagsbrief: zondagsbrief@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Beamergroep: beamer@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Ontmoetingsmoment in 
Verburgt Molhuysen

Kerkdiensten

Zondag 27 april 2025 
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. M.E. Nijveld 

Zondag 4 mei 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur,
mw. B. Elenbaas, Oosterbeek

Bernulphuskerk, 18.00 uur,
ds. A.M. van der Woude en 
mw. T. Jurrius, bezinningsbijeen-
komst 

Zondag 11 mei 2025 
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. M.E. Nijveld 

Het Schild, 19.00 uur,
ds. M.E. Nijveld

Zondag 18 mei 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. I.M. Pluim, Avondmaal 

Zondag 25 mei 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. I.M Pluim

Donderdag 29 mei 2025, 
Hemelvaartsdag
Oude Kerk, 9.30 uur,
ds. M.E. Nijveld  

Zondag 1 juni 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur, 
ds. J.A.D. van der Boon, Hummelo

Het Schild, 19.00 uur,
mw. A. Mosterd, Arnhem

Zondag 8 juni 2025, Pinksteren 
Vredebergkerk, 10.00 uur, 
ds. M.E. Nijveld

Plein Bernulphuskerk, 11.30 uur,
ds. M.E. Nijveld, pinkstermanifestatie

Zondag 15 juni 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. I.M. Pluim 

Zondag 22 juni  2025
Vredebergkerk, 10.00 uur, 
ds. I.M. Pluim

Opstandingskerk Wolfheze, 10.30 uur,
mw. M. van Someren, zomerdienst

Zondag 29 juni 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. M.E. Nijveld, overstapdienst 

De diensten in de Oude Kerk en de 
Vredebergkerk worden uitgezonden 
via de kerktelefoon; en via internet: 
www.kerkomroep.nl, zoek op 
plaatsnaam Oosterbeek en op 
Vredebergkerk / Oude Kerk 

Andere diensten of vieringen:
Opstandingskerk: zondagmorgen om 
10.30 uur (Pro Persona)

De Sonnenberg: elke eerste 
donderdag van de maand om 18.30 
uur 

Bernulphuskerk: elke woensdag om 
19.00 uur oecumenisch avondgebed 
(Raad van Kerken) 

Remonstrantse Kerk: elke 
vrijdagmiddag van 12.00 - 12.20 uur 
Coventrygebed (Raad van Kerken)

Boekentafel Palmpasen Top2000 dienst


